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o De molen

Het toeval wil dat
mevrouw Molenaar
tegenover de Molen
in Molenwijk woont.
Uiteraard vroegen we
naar haar ervaringen
in de wijk.

© Paré de
Snoepfabriek

Sienie kan prachtig
vertellen over haar
(jonge) jaren in
Molenwijk. Zo werkte
ze ooit met haar moe-
der in de snoepfabriek.

© HTO, het badhuis

De mensen uit Molen-
wijk gingen vroeger
douchen in Het Tehuis
voor Ongehuwde
mannen, Sienie weet
er nog alles van.

o Draaistraat

De Draaistraat is
tegenwoordig één van
de toegangswegen
naar de wijk. Vroeger
kon je er vooral ook
leuk winkelen. Alie

en Milan kunnen het
zich nog levendig
herinneren.

° Kinderboerderij

‘Koeien en geiten,
zomaar midden in de
stad?’ Jullie wonen in
het paradijs!’” Toch
waren sommigen
liever in de natuur van
Marokko gebleven.
Alie vertelt over een
bijzondere ontmoeting
bij de Kinderboerderij.

o Schoeplaan 171

We staan met Hakima
op de Schoeplaan,
vroeger was hier de
Stortstraat.

© 3c stortstraat

Hier stond het ouder-
lijk huis van Tahira.
Vanuit het warme
Suriname werd ze
hierheen ‘getranspor-
teerd.” Toen wilde ze
niet naar Nederland,
nu wil ze niet meer
weg.

e Noordpolderkade

De melkboer die de
melk aan huis brengt?
Willem Vogel deed
het minstens 50

jaar. Sienie weet het
nog goed en vertelt
enthousiast over deze

feestelijke gebeurtenis.

e Ketelstraat

Deze voormalige lage-
re school roept warme
herinneringen op bij
Hakima en Rachida.
Ze komen er nog bijna
dagelijks maar ze ne-
men je ook graag mee
naar de tijd van toen.

@ Sewa Sangh

Natuurlijk, je moet

je aanpassen, maar
met wie deel je de
nostalgie? Bea vertelt
over de belangrijke
functie van Sewa
Sangh.

Q Trekweg

Rachida weet het

nog goed. In Marokko

stapte ze het vliegtuig,
in Nederland stapte ze
weer uit en vanaf toen
was alles anders.

@ Molenaarstraat

Hier stond het huis
van Hendrik. De
plek waar hij kwam
wonen in 1975. Hij
blijkt niet alleen een
goede verteller...

@ De koffiepot
(Cromvlietplein)

Bij wijkcentrum de
Koffiepot kon je
vroeger heel veel
cursussen volgen.
Tahira leerde er
hardlopen en daar
profiteert de wijk nog
steeds van.

@ De Elboogstraat

ledere oud Molenwij-
ker gaat stralen bij de
herinnering aan het
snoepwinkeltje van
tante Kee. Alie weet
het ook nog goed, hoe
ze regelmatig op pad
werd gestuurd om
even iets lekkers te
gaan halen.

@ De Peilstraat

De schommels zijn
vervangen voor
bomen, maar er valt
nog steeds veel te
beleven in de Peil-
straat. Benieuwd
naar de activiteiten
van vroeger?
Luister naar het
verhaal van Alie.




